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Traditie en
evolutie van
Oost-Afrikaanse
hoofdsteunen

In grote delen van de wereld, maar met
name in Afrika, zijn hoofdsteunen alle-
daagse voorwerpen. In de westerse
wereld daarentegen zijn ze nauwelijks
bekend. Men weet weinig over het
gebruik en om hun esthetiek worden ze
niet opgemerkt.

Een hoofdsteun heeft daar ongeveer
dezelfde functie als bij ons een hoofd-
kussen. Het ontlast als men te ruste ligt
niet alleen het lichaam en met name

de nek (vandaar ook wel de naam ’nek-
steun’), maar het is in Afrika vooral een
accessoire om het kapsel te bescher-
men, dat - zowel bij mannen als vrou-
wen - met smaak, vaardigheid en grote
investering in tijd in model is gebracht.

Somalié, Boni 20 x 17,5 cm;
rechts Ethiopié, Oromo 18 x 17,5 cm.



















